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VOORWOORD

Hier voor u ligt het pastoraal beleidsplan voor de periode 2024 — 2030,
zoals het pastoraal team van de parochie Heilige Drie-eenheid te
Meppel, Hoogeveen en Beilen, dit voor ogen heeft.

Zij heeft zich hierbij laten voeden en inspireren door gesprekken binnen
het parochiebestuur, de drie locatieraden en door de parochianen
binnen onze drie geloofsgemeenschappen. In een drietal locatie-
bijeenkomsten hebben we samen nagedacht over de volgende twee
vragen: - Waar zijn we trots op?

- Waar dromen we van?

Daarnaast maken we gebruik van de uitkomsten van het rapport
‘Parochiemonitor’ zoals deze voor onze parochie is opgesteld.

Het is niet eenvoudig een plan te schrijven vanuit een omstandigheid
waarbij we heel terecht vragen stellen over de toekomst. We zijn
dankbaar dat ook na de roerige tijden van Corona, het kerkbezoek zich
redelijk tot goed heeft hersteld. Maar we sluiten onze ogen niet voor de
zorgen die er wel degelijk zijn.

Een belangrijke factor is hierbij de leeftijdsopbouw van onze geloofs-
gemeenschappen en van de vrijwilligers die hierin actief zijn. Op dit
moment lukt het nog om alles te bemensen. Maar de realiteit dwingt ons
wel om te kijken naar de toekomst: Hoe staan wij er over vijf jaar en ook
daarna voor? Een exact antwoord op deze vraag kunnen we nu niet
geven, maar dat er dan grote zorgen zijn is denk ik wel duidelijk. Lukt dit
niet dan betekent dit dat we keuzes moeten durven maken.

In de komende jaren zullen we zorgvuldig maar ook kritisch na blijven
denken hoe wij de Blijde Boodschap van Jezus Christus kunnen blijven
verkondigen en uitdragen. Samen zijn we, met de hulp van Gods
Heilige Geest, tot veel in staat. Met vertrouwen blijven we samen
onderweg!

Pastor César Cortés
Pastoor Peter Wellen



ONzE MISSIE

Het pastoraal team ziet als missie voor onze parochie Heilige Drie-
eenheid: God present stellen in alle facetten van het pastoraat waarbij
aandacht voor Woord, Sacramenten en de gelovigen centraal moet
staan. Daarnaast zoeken we de “verbinding” met allen die zoekende
Zijn, waarvoor we een tochtgenoot mogen en willen zijn.

Hierbij richten we ons oog niet alleen op de eigen parochie, onze drie
geloofsgemeenschappen, maar ook op bisdom, wereldkerk, andere
kerken en maatschappij. Daarnaast willen we, zoals paus Franciscus
dat tijdens de Wereld Jongerendagen in Lissabon ook uitsprak, er zijn
voor alle mensen die zoeken naar verbondenheid. Een inclusieve kerk
waarin we luisteren en ruimte bieden voor dialoog. Waar barmhartigheid
en warmhartigheid begrippen zijn die gevoeld en gedragen worden.

Ontmoeting zal een kernwoord zijn. Ontmoeting met de Heer in de
liturgie en in de Sacramenten. Ontmoeting ook als parochianen, zowel
per geloofsgemeenschap als parochie breed. Ontmoeting met allen die
tochtgenoot willen zijn of worden. Zowel vierend, lerend, dienend leven
in verbondenheid!

ONZzE VISIE

In het najaar 2019 en het voorjaar 2020 hebben wij als parochie
meegewerkt aan het project “Parochiemonitor”. Een boeiend en
leerzaam traject waarbij we gekeken hebben naar alle facetten in onze
parochie, zowel door de drie locatieraden als door het parochiebestuur.
Daaruit is naar voren gekomen dat de onze parochie beantwoord aan
de kenmerken van een ‘conciliair model’ al zijn er ook duidelijke
kenmerken voor het ‘charismatisch/evangelicaal model’.

Wat wordt onder beide modellen verstaan?

Parochies volgens een conciliair model bestaan uit veelkleurige
gemeenschappen, waarin de verscheidenheid (pluraliteit) in geloven en
leven van gelovigen gezien wordt als een positieve conditie, die
onderling gesprek en geloofsverdieping bevordert. De parochie is
allereerst een zoekgemeenschap met als leidraad de Heilige Schrift.

4



Maar andere bronnen worden daarnaast serieus genomen. De nadruk
ligt binnen deze parochie op gezamenlijk overleg, op het priesterschap
van alle gelovigen. Het pastoraal team oefent hun priesterlijke ambt
door o.a. herders te zijn van de gelovigen en hen voor te gaan in de
goddelijke eredienst."...'Zij stellen Christus present in de viering van de
Liturgie en de Sacramenten, handelend vanuit de zending van de
bisschop van Groningen-Leeuwarden.

Het charismatisch/evangelicaal model legt de nadruk op een
persoonlijke keuze voor Christus als leidsman en Verlosser en het
onderhouden van een persoonlijke, doorleefde relatie met Hem. De
nadruk ligt hierbij op het openstaan voor de Heilige Geest, het
ontwikkelen van de aanwezige talenten en vooral zichtbaar willen zijn
door de vruchten van de Heilige Geest. Het werken in kleinere groepen
staat centraal maar probeert ook een Missionaire houding te
ontwikkelen en uit te bouwen naar buiten toe.

Beide boven beschreven modellen zullen herkend worden. We voelen
dan ook de uitnodiging dit verder te ontwikkelen met daarbij vooral oog
voor de eigenheid van iedere geloofsgemeenschap afzonderlijk. Vanuit
deze ontwikkeling proberen we te groeien in de verbinding.

Uit de rondgang die het Pastoresteam eind 2022 heeft gemaakt langs
de drie geloofsgemeenschappen is gebleken dat de ontmoeting met de
eigen gemeenschap als zeer belangrijk werd ervaren (tijdens de
corona-periode is deze ontmoeting intens gemist). Wij als pastoraal
team concluderen hier dan ook uit dat, welke keuzes er voor de
toekomst ook gemaakt moeten worden, de plaatselijke
geloofsgemeenschap ruimte moet houden voor deze ontmoeting!

Wij hopen dat zowel de missie als de visie een uitnodiging mogen zijn
voor onze jongeren om meer betrokken te raken bij het parochiéle
leven. Per slot van rekening gaat het om hun toekomst. Paus
Franciscus was daarin heel uitnodigend tijdens de Wereld
Jongerendagen in Lissabon waaraan een aantal jongeren uit onze drie
geloofsgemeenschappen hebben deelgenomen.



De implicatie van zowel de Missie als de Visie proberen we zichtbaar te
maken in het vervolg van ons plan.

SAMEN VIEREN

Een van de belangrijkste pijlers van ons geloof is het samen vieren. De
Eucharistieviering is bij uitstek het moment waarop wij Christus op
intense wijze mogen ontmoeten en ontvangen in de heilige Communie.
We worden daardoor gevoed door onze Heer zelf die ons de kracht en
de energie geeft om Zijn boodschap handen en voeten te geven in het
leven van alle dag.

Naast de Eucharistieviering kennen we de vieringen onder leiding van
parochianen (DOLP). Vieringen van Woord, Gebed en Communie
waarin parochianen op zorgvuldige en eerbiedige wijze voorgaan. Wij
kiezen ervoor deze vieringen bewust op te nemen in het rooster, los van
het feit dat we ook dankbaar zijn voor de bereidheid om het rooster
samen met de pastores rond te maken.

De gezinsvieringen met medewerking van het kinderkoor “de
Stephannootjes’ hebben een vaste plaats in het jaarrooster van Meppel.
Misschien de moeite waard te kijken of hiervoor ook mogelijkheden
bestaan in de andere geloofsgemeenschappen al dan niet in
samenwerking met werkgroepen Kinder Woord Dienst (KWD).

Ook kennen we in Hoogeveen de maandelijkse Vespervieringen,
meditatieve momenten rond Woord en Gebed, afgewisseld met gezang
en meditatie.

Tijdens de rondgang is ook uitgesproken dat er behoefte is aan
andersoortige vieringen. Te denken valt aan Taizévieringen, Viering met
Gregoriaanse gezangen, jongerenvieringen en ...... we gaan samen op
zoek naar andere mogelijkheden.

We voelen ons rijk in de ondersteuning door onze koren, organisten en
cantors, kosters, lectoren, misdienaars en acolieten. Samen dragen we
de liturgie.



GELOOFSVORMING EN SACRAMENTEN

Naast het samenkomen in de liturgie is geloofsvorming in het algemeen
maar zeker ook rondom de viering van de sacramenten van het
grootste belang. Willen we tot de kern komen van het “mysterie” zelf
van de Kerk, van ons geloof, dan zullen we ons samen in de
Boodschap moeten verdiepen.

Al beschikt onze parochie soms over weinig mensen en middelen, toch
Zijn wij niet voornamelijk een structuur, een gebied, een gebouw;
veeleer zijn wij “het huisgezin van God”, dat als een bezielde
gemeenschap een gastvrij thuis wil creéren, in verbondenheid met allen
die deel willen nemen aan de levende gemeenschap van
christengelovigen onderweg.

Deze herontdekking kan een nieuwe vitaliteit geven aan de kerk. Dit
vraagt toenemend om geloofsvorming en catechese. In onze parochie
proberen we gestalte te geven aan de geloofsvorming van onze
parochianen in alle levensfases. Dat gebeurt concreet door de
sacramentenvoorbereiding en -bediening.

Doopsel: De basis en fundament voor de andere sacramenten en
opname in de grote wereldkerk gebeurt in onze parochie met name
door de kinderdoop. Deze vieringen zijn vooral een
familieaangelegenheid, waarin de ouders hun kind aan God opdragen
en beloven hun kinderen een christelijk katholieke opvoeding te geven.
Normaliter worden de ouders van de dopeling individueel voorbereid (of
met aanwezigheid van de peetouders). Af en toe vinden doopsels van
kinderen en volwassenen plaats in aanwezigheid van de hele
geloofsgemeenschap tijdens de viering van de Eucharistie.

Eerste Heilige Communie: Ouders die dat wensen, kunnen vanaf
groep vier van de bassischool, hun kinderen deel laten nemen aan de
voorbereiding op de 1° heilige Communie. Per locatie worden een
aantal communiecatecheses aan de kinderen gegeven, ook voor de
ouders zijn een aantal catechese-avonden ingepland en voor zover
mogelijk worden kinderen en ouders uitgenodigd om minstens tijdens
de voorbereidingsperiode ook aanwezig te zijn bij de
Eucharistievieringen.



Vormsel: In een belangrijke levensfase van de tieners kunnen ze ook
gelovig begeleid worden door de voorbereiding op het sacrament van
het Heilig Vormsel. Hiermee worden de ‘initiatie sacramenten’,
(Doopsel, Eucharistie en Vormsel) afgerond en wordt een gelovige
beschouwd als volwassen in het geloof. Tieners die vrij ervoor kiezen
worden van harte uitgenodigd de voetsporen van Jezus na te volgen in
hun dagelijks leven.

Het sacrament van Verzoening: Als voorbereiding op Pasen en
Kerstmis worden boetevieringen gehouden in de parochie. Het is ook
zeer wenselijk en aanbevolen om de rijkdom van het Sacrament van
Verzoening te ontvangen. Dat doet men door de persoonlijk biecht. De
pastores zijn altijd beschikbaar voor een afspraak.

Het sacrament van de Zieken en Ziekencommunie: Om de twee jaar
wordt per locatie het sacrament van de Ziekenzalving gezamenlijk
gevierd. Hiermee worden in het bijzonder onze kwetsbare, oudere en
zieke parochianen gesterkt en aangemoedigd door de aanwezigheid
van God die hen op bijzondere wijze nabij is. Buiten deze viering zijn er
altijd individuele bedieningen en rondbrengen van ziekencommunie
mogelijk. Men kan gerust de pastores hiervoor benaderen of via een
van de wijkcontactpersonen.

Het huwelijkssacrament: Met grote vreugde bereiden we bruidsparen
voor die het sacrament van het Huwelijk willen ontvangen. Zij willen een
christelijk gezin vormen door, ten overstaan van God, aan elkaar hun
‘ja-woord’ uit te spreken. Deze specifieke vorm en realisatie van
kerkgemeenschap, die als een 'huiskerk’ wordt beschouwd, is ‘de
oorspronkelijke cel van het maatschappelijk leven’. Bruid en bruidegom
worden bewust gemaakt van de natuurlijke gemeenschap die ze gaan
vormen waarin ze geroepen zijn om zichzelf te geven in liefde en in het
doorgeven van het leven. (CKK 2207)

Naast de sacramentenvoorbereiding zijn er in onze parochie andere
catechesemomenten, bijvoorbeeld door kinderwoorddiensten tijdens de
viering van de Eucharistie. Ook na de communievoorbereiding worden
catecheses gegeven aan de kinderen die de eerste communie al
hebben gedaan. Dat duurt ongeveer tot het begin van het
vormseltraject.



Ook voor mensen die katholiek willen worden of mensen die het
katholiek geloof willen leren kennen of herontdekken bestaat er in onze
parochie een geloofscursus ‘Katholiek zo gek nog niet’.

In de komende periode willen we zoeken naar andere vormen en
mogelijkheden om als gelovigen inhoudelijk met elkaar in gesprek te
komen.

TOERUSTING

We streven er naar om onze parochie goed toe te rusten, waarin
Schrift, traditie en liturgie worden beleefd en doorverteld; een parochie
waarin de levenservaringen van jong en oud weerklinken in de
maatschappij. Dat proberen we door middel van catechese, woord en
gebedsdiensten, lezingen, volwassenen cursussen, enz.

Er zijn al enkele initiatieven, om mensen bij elkaar te brengen en te
laten inspireren door de Schrift. Parochianen worden geholpen om een
persoonlijke relatie met Jezus Christus te ontwikkelen o.a. door een
‘biddende lezing’ ("Lectio Divina") van de heilige Schrift.

Deze noodzaak van een persoonlijke relatie met Jezus Christus en van
een persoonlijk gebedsleven is de levensadem van een gelovige welke
telkens weer wordt benadrukt.

Vooral op het gebied van liturgie en vieringen proberen we verbanden
te leggen tussen de geloofsgemeenschappen. Pastores houden
regelmatig contact met groepen lectoren, kosters en misdienaars.

Met de toerusting proberen we een vitale parochie te maken, die trots is
op haar katholieke wortels en waar parochianen graag hun schouders
onder zetten, omdat ze zich verantwoordelijk weten om het geloof door
te geven aan de volgende generaties.



DIACONIE

Wanneer we kijken naar het leven van Jezus dan zien we dat Hij met
name oog had voor de arme, eenzame en kwetsbare mens. Oog en oor
hebben voor hen die het op de een of andere wijze moeilijk hebben.

Binnen onze kerk is dat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Met name de werkgroepen Diaconie buigen zich over de invulling
hiervan. Naast de individuele zorg, welke onder grote discretie wordt
verleend, hebben we ook zorg voor de wereld om ons heen. Middels
allerlei acties zijn we betrokken bij zowel lokale, wereldlijke als
kerkelijke initiatieven. Denk hierbij aan de Vasten- en Adventsacties
welke worden georganiseerd door de VOM. Ook onze Parochiéle
caritas is actief, individueel maar ook met de kerstpakketten actie. Sinds
twee jaar zijn we als missie-activiteit betrokken bij een parochie in Peru,
waarbij we met name projecten ondersteunen t.b.v. het welzijn van
kinderen.

De zorg voor de kwetsbare medemens in woord en daad. Een goed
voorbeeld hiervan is de zorg die wij hebben voor mensen die hebben
moeten viuchten uit de Oekraine; samen zetten wij onze schouders
hieronder en proberen hen een warm welkom, een tweede ‘thuis’ te
bieden. Daar blijven we ons, met de onze beschikbare middelen, voor
inzetten.
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VRIJWILLIGERS

Men kan zich geen kerkgemeenschap zonder vrijwilligers voorstellen.
Het behoort tot het wezen van de kerk. In onze parochie hebben we
heel veel parochianen die zich inzetten voor verschillende activiteiten.
Als dank voor hun werk en inzet worden in de locaties
vrijwilligersmomenten georganiseerd waar men op een ontspanning
manier met elkaar kan zijn.

Voor de vrijwilligers hebben we in onze parochie een beleid opgesteld,
zodat ze met plezier en vooral veilig hun activiteiten mogen uitvoeren.

Heel realistisch zien we op termijn ook de zorgen groeien omdat de
gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers hoog is. Het vraagt dan ook
alle aandacht om hieraan te werken. Het zoeken van nieuwe
vrijwilligers, als ook het toelaten van vrijwilligers in bestaande groepen,
heeft een grote prioriteit.

VERBINDINGEN EN PASTORALE CONTACTEN

‘Onbekend maakt onbemind’. Elkaar ontmoeten, elkaar kennen is de
basis voor de bewustwording dat we een gemeenschap zijn die samen
onderweg is. Hiermee willen we ook samen onderweg durven gaan,
elkaar aanspreken en aanmoedigen. We proberen vorm te geven aan
de verbinding in onze parochie zowel intern als extern.

Intern: Wij leggen contact met elkaar door samen te vieren en in het
bijzonder de viering van de heilige Eucharistie. Buiten deze vieringen
om proberen we andere vormen en momenten van samenkomst en
ontmoeting te vinden die belangrijk kunnen zijn om gemeenschap op te
bouwen. Concreet denken we aan vespers, locatie- en parochiedagen,
bedevaarten, gezellige activiteiten voor jong en oud.

Daarnaast houden we contact met parochianen die niet meer naar de
kerk kunnen/willen komen vanwege ziekte, ouderdom of andere
redenen. Deze mensen benaderen we door huisbezoeken en
telefonisch gesprekken. Ze mogen het gevoel krijgen dat ze nog steeds
tot onze gemeenschap behoren.
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Hierbij worden de pastores geholpen door de wijkcontactpersonen en
anderen parochianen die zich inzetten voor dit dienstwerk.

Elkaar informeel ontmoeten voor de koffie na de vieringen wordt in onze
parochie zeer op prijs gesteld. Kennismakingen, vriendelijke en
pastorale gesprekken komen heel vaak en spontaan onder de koffie.
Gelukkig beschikken we in al onze kerken over mooie parochiezalen die
we mogen gebruiken voor deze en andere ontmoetingen.

Daarnaast willen we onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer
zijn. Ontmoetingsmomenten voor de kinderen, jongeren en ouderen
proberen we zowel per geloofsgemeenschap als ook parochie breed
gestalte te geven.

In het najaar van 2023 zijn er gesprekken geweest met een aantal
mensen tussen 30-50. Hieruit kwam de behoefte om samen in gesprek
te gaan over thema'’s van het leven in verbinding met geloof en Schrift.
Het pastoresteam zoekt naar een goede vorm om hier binnenkort mee
te gaan starten.

Extern: Geinspireerd door de Eucharistie kunnen we ook mensen zijn
die bereidheid tonen dienstbaar te zijn aan de samenleving. Onze
parochie verbindt zich ook met andere geloofsovertuigingen en
geloofsgemeenschappen o.a. door deel te nemen aan de
pastoresconvent, oecumenische gebedsvieringen en andere sociale
activiteiten. Hiervoor zijn parochianen en pastores actief bezig en
aanwezig.

Ook wordt er gewerkt aan contacten met lokale scholen door een aantal
schoolvieringen door het jaar te houden in onze kerken en af en toe de
groepen op school te bezoeken.

Naast de ontmoetingen van onze parochianen bieden onze
parochiezalen de gelegenheid aan om groepen van buiten de parochie
te ontvangen. Zo worden deze zalen gebruikt voor sociale activiteiten
van verschillende groepen die niet altijd met de kerk te maken hebben.

Geloofs-sociale-verbindingen worden bevorderd door groepen als KVH,
50+, gespreksgroepen. Bij alle activiteiten en ontmoetingen in onze
parochie speelt de gastvrijheid een zeer belangrijke rol.
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De parochieverbindingen worden niet alleen gehouden binnen onze
provinciegrenzen, maar gaan verder door hulp en ondersteuning te
bieden aan projecten en hulporganisaties in anderen landen. Dat doen
we o0.a. door mee te doen aan de Vastenacties, inzamelingsacties en
dergelijke.

COMMUNICATIE IN EN BUITEN DE PAROCHIE

In de notitie, ‘100 dagen nieuwe pastores’ van voorjaar 2019, ging de
grootste prioriteit uit naar communicatie. Daar is de afgelopen jaren
stevig werk van gemaakt.

De communicatie tussen parochiebestuur en locatieraden is enorm
verbeterd door de voorzitters van deze raden deel te laten nemen aan
de bestuursvergaderingen. Zo ontstaat er een goede uitwisseling en
kunnen beslissingen en keuzes breed gedragen worden.

Er is een prachtig gezamenlijk parochieblad ontstaan door een intense
samenwerking tussen de drie lokale redacties. We hebben een
parochieblad om trots op te zijn, informatief, uithodigend en
overzichtelijk.

Sinds kort is er een nieuwe gezamenlijke website die door de
webmasters goed onderhouden worden en waar we veel informatie
kunnen communiceren met mensen zowel binnen als buiten de
parochie.

Tijdens de afgelopen Coronaperiode hebben we ook met een zekere
regelmaat gebruik gemaakt van nieuwsbrieven die per mail werden
verstuurd. Zo konden we vele parochianen direct bereiken. De
nieuwsbrief werd ook op de website geplaatst en er lagen enkele
gedrukte exemplaren achter in onze kerken.

Doordat we tijdens de Coronaperiode niet of maar beperkt de vieringen
mochten bezoeken, is onderzocht of we ook op een andere wijze
mensen konden betrekken bij onze geloofsgemeenschappen. Dit heeft
erin geresulteerd dat er door vrijwilligers in alle drie de kerken een
cameraverbinding tot stand is gebracht zodat er nu wekelijks een
viering te volgen is vanuit één van onze kerken.
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BESTUUR EN FINANCIEN

Het pastoresteam deelt ook graag in de verantwoordelijkheid die zij
heeft voor het bestuur van de parochie in zijn geheel en binnen de
locatieraden. Zoveel als mogelijk zal een lid van het pastoraal team
hierbij aanwezig zijn. Hoewel het zeker niet tot onze primaire taken
behoort, voelen wij ons medeverantwoordelijk voor de financiéle positie
van onze parochie en zijn dankbaar dat wij een parochiebestuur en
locatieraden hebben die deze zorg ook dragen. Dat zien we concreet
terug in het zorgvuldig beleid ten aanzien van de uitgaven maar ook in
ons denken aan en zoeken naar mogelijkheden om onze financiéle
positie ten aanzien van de toekomst te verstevigen. Het overleg tussen
penningmeester en budgethouders is hiervoor ook uiterst waardevol.
Naast een geleefd en gevierd geloof willen wij onze bijdrage leveren
aan een vitale, positieve, uitnodigende en financieel stevige en stabiele
toekomst.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN GROENERE KERK

Sinds enige tijd kent onze parochie de werkgroep “Groene Kerk”. Hierin
wordt nagedacht hoe wij onze verantwoordelijkheid kunnen nemen ten
aanzien van de heelheid van Gods Schepping.

Hoe geven wij op waardige wijze invulling aan ons rentmeesterschap
ten aanzien van Moeder aarde? Zowel in liturgie, catechese,
informatiebijeenkomsten als in publicaties proberen we daaraan in de
komende tijd invulling te geven! Daarmee proberen we ook in te gaan
op de uitnodiging van paus Franciscus die ons oproept
medeverantwoordelijkheid te nemen voor de zorg van de aarde
(ecologie).
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VERBINDINGEN EN PASTORALE CONTACTEN

Het Pastoresteam spreekt de wens uit dit beleidsplan met een zekere
regelmaat binnen de bestaande gremia te evalueren. Het is geen
massief document want we willen het laten groeien. Door positieve
feedback willen wij bouwen aan onze parochie, zodat we een stabiele
basis vormen naar de toekomst.

SAMEN KERKZIJN
LEVEN IN VERBONDENHEID
MET ONZE HEER EN MET ELKAAR!
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