
 

Dankwoord Priesterjubileum 
 

Wat was het een geweldig 
feest op zondag 29 oktober 

jl. Samen met velen mocht ik 
toen gedenken dat ik 25 jaar 

geleden, door bisschop 
Möller, tot priester ben 

gewijd. De eigenlijke datum 
was 24 oktober. Op die dag 

mocht ik verschillende bossen bloemen ontvangen en heeeel veeeel post! GEWELDIG! 

 
En dan de feestdag zelf. Er was mij verzocht om aan het begin van de ochtend 

Hoogeveen te verlaten en naar mijn ouders in  
Emmer-Compascuum te gaan. 

Vandaar werden we in een 
prachtig witte Rolls-Royce 

naar Hoogeveen gebracht. 
Daar aangekomen lag de rode 

loper uit en was de kerk 
prachtig versierd. Eerst bij de 

ingang mooie geel-witte 
ballonnen. De pauselijke vlag 

wapperde aan de nieuwe 
vlaggenmast. Toen we de kerk 

binnenkwamen zagen we een 

schitterend versierde kerk. 
Prachtige bloemstukken, 

geweldig! 
 

In de middag mochten we samen God danken in de indrukwekkende viering. Het 
samengestelde koor zong prachtig, de vele parochianen, vrienden en familie hebben hier 

intens van genoten. De vele collega’s rondom mij in het priesterkoor; alle misdienaars 
die, onder leiding van Johan, hebben geassisteerd; een indrukwekkende preek van 

pastoor Peter Stiekema; de goede coördinatie in de kerk door de kosters, het feest 
comité en al degenen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen, het was 

geweldig. 
Toen het onverwachte bezoek van kapelaan Erik 

Odekerke (Herman Reuvers), die op zijn fiets de 
kerk binnenkwam met een schitterend toespraak, 

mooie cadeaus, prachtig tafelkleed met servetten,  

een fotoboek over de afgelopen 25 jaar als 
priester en de dozen met enveloppen uit de drie 

geloofsgemeenschappen. Ook was er het kleine 
fietsje wat verwijst naar het cadeau waar ik voor 

wil sparen, een nieuwe elektrische fiets. Ik kan u 
zeggen dat deze er nu vast wel gaat komen!  

 
De afsluitende zegen van onze bisschop maakte het geheel compleet! 

 
Daarna was er een reuze gezellige receptie waar ik velen persoonlijk mocht ontmoeten. 



Wat een hartelijkheid, wat een goede verzorging en een uitstekende sfeer. Ik heb dit 
inmiddels van velen terug mogen horen. 

 
Mede namens mijn ouders, wil ik iedereen heel hartelijk danken voor dit geweldige 

feest. De saamhorigheid, de onderlinge samenwerking, de grote inzet van de 
organisatie, de aanwezigheid van vele, vele mensen die mij dierbaar zijn, hebben ervoor 

gezorgd dat het een onvergetelijke dag is geworden. Een dag met een gouden rand! Een 
dag om God en u allen dankbaar te zijn. 

 
Lieve mensen, heel veel dank voor zoveel! 

 
Pastoor Peter Wellen  

 
 

Collecte en Giften jubileum 25 priesterfeest 
 

Tijdens de viering van mijn priesterjubileum mochten we collecteren voor drie 

belangrijke diaconale doelen. Uit iedere parochie waar ik mocht werken heb ik een 
project gekozen. 

 
Voor Oost-Groningen was dat het project Madre Rosetta, opleiding van meisjes in 

Mozambique. 
Voor Noord-Groningen was dat het project van de straatkinderen in Colombia. 

Voor onze parochie H. Drie-eenheid was dat het project voor de kinderen in Peru. 
 

De collecte in de kerk heeft het geweldig bedrag van € 2.091,55 opgebracht. 
Via de rekening bij de bank kwam het mooie bedrag van € 415,00 binnen. Mijn eigen 

bijdrage hierbij genomen brengt het totaal op 
 € 3.106.55. 

 
In de afgelopen weken hebben we naar ieder project het mooie bedrag van € 1.035,00 

mogen overmaken. Inmiddels heb ik hiervan mooie, blijde en dankbare reacties mogen 

ontvangen. Mede namens de kinderen in Mozambique, Colombia en Peru: HEEL VEEL 
DANK. Wat hebben wij hen samen een prachtig cadeau gegeven! 

 
Pastoor Peter Wellen 

 


